8-10 jaar
Gesprek: Hoe zal Paulus zich gevoeld
hebben toen hij naar Rome ging?
Zou er iets zijn veranderd toen hij
ontdekte dat er in Rome meer mensen waren
die in Jezus geloofden?
Spel: ‘Vertel verder’ is het thema van
‘ deze zondag. Vertel verder aan een
gezamenlijk verhaal: één kind begint
met de eerste zin, daarna vertelt het volgende
kind een zin en zo verder. Na tien zinnen is het
verhaal uit. Had iemand van tevoren kunnen
bedenken hoe het verhaal zou aflopen?
Herhaal dit nog een aantal keren, met steeds
een andere beginzin.

Creatief: Waar wil jij over blijven
O{ vertellen? Maak een poster waarop je
dit laat zien.
11-12 jaar
Gesprek: Van sommige mensen mag

¢¢

Helaas gebeurt het ook nu nog dat
mensen niet vrijuit kunnen zeggen wat ze
willen. Hoe zou het komen dat sommige
leiders mensen verbieden om bepaalde dingen
te zeggen? Wat zouden die leiders daarmee
willen bereiken?

Spel: Sommige mensen vinden dat

Paulus de gevangenis in moet, omdat hij

spot met het joodse geloof. Paulus zegt
dat hij niemand kwaad heeft gedaan; hij heeft
alleen maar verteld over Jezus. Stel dat jij de
advocaat van Paulus bent, wat zou je dan
zeggen? Speel het samen uit.

Paulus niet meer vertellen over Jezus.

Vertelling 8-12 jaar

Paulus in Rome
‘Kijk’, wijst een van de vrienden van Paulus. ‘Daar, in de verte, ligt Rome. We zijn
er bijna!’ Paulus knikt. Hij zucht. Wat zal er in Rome gaan gebeuren? Hoe loopt het
af met zijn rechtszaak? Paulus kijkt naar de soldaat die naast hem loopt, om hem te
bewaken. ‘Het komt goed’, zegt hij tegen zichzelf. ‘En zo niet... dan heb ik gedaan wat
ik moest doen.’
Een tijd geleden is Paulus gearresteerd. Joodse leiders in Jeruzalem zeiden dat hij een
gevangenisstraf verdient. Paulus hoopt maar dat de keizer in Rome daar anders over
denkt... Hij kijkt nog eens in de verte. En dan ziet hij een groep mensen zijn kant op
komen. Komen ze hem tegemoet? Ze komen dichterbij... en nog dichterbij...
‘Paulus!’ roepen ze als ze er zijn. ‘We wisten dat jij zou komen. Wij wonen in Rome
en we geloven ook in Jezus, net als jij. Houd moed, Paulus! God zal je helpen!’ Paulus
knikt. Hij haalt diep adem. ‘Dank jullie wel’, zegt hij.
In Rome wordt Paulus door de soldaat naar een huis gebracht. ‘Hier kun je voorlopig
blijven’, zegt de soldaat. ‘Tk sta op wacht om je te bewaken.’
Na drie dagen laat Paulus de joodse leiders van Rome bij zich komen. ‘Ik ben hier
voor mijn rechtszaak’, vertelt hij. ‘Hebben jullie brieven gehad van jullie vrienden
in Jeruzalem? Of zijn ze het zelf komen vertellen? Gaan jullie straks tegen de keizer
zeggen dat ik de gevangenis in moet, net zoals de joodse leiders van Jeruzalem dat
hebben gedaan?’
Maar de joodse leiders schudden hun hoofd. ‘Rechtszaak?’ zegt een van hen. ‘Wij
weten van niks... We hebben geen brieven over jou gehad en er is ook niemand
geweest. Waar zouden wij jou van moeten beschuldigen?’
Ongelovig kijkt Paulus hen aan. Allerlei gedachten gaan door zijn hoofd. Geen
brieven? Is er dan ook geen aanklacht tegen hem? Maar wat betekent dat dan?
‘Paulus’, zegt een van de joodse leiders, ‘wil je ons vertellen wat je ook op andere
plaatsen verteld hebt?’ Paulus knikt meteen. ‘Natuurlijk wil ik dat!’ roept hij. Ze
spreken een dag af waarop de joodse leiders terug kunnen komen; en ook iedereen die
het verder nog wil horen.
Die dag is het een enorme drukte bij het huis van Paulus. ’s Ochtends vroeg begint
hij te vertellen. Hij vertelt de hele ochtend, de hele middag en de hele avond. Hij
vertelt over het koninkrijk van God. Hij vertelt over Abraham, over Mozes en over de
profeten; dat zijn verhalen die de joodse mensen al goed kennen. Maar Paulus vertelt
ook dat die verhalen verder zijn gegaan. ‘Toen Jezus kwam, ging het verhaal van Mozes
verder’, legt hij uit. ‘En het verhaal van koning David en het verhaal van Jesaja...’
Veel joodse mensen knikken bewonderend. Maar er zijn ook mensen die hun hoofd
schudden. ‘Jezus heeft niks met Mozes en David te maken!’ roepen zij. Paulus zucht.
‘Jullie willen niet echt luisteren’, zegt hij. ‘En jullie willen niet echt zien. Maar ik zal
blijven vertellen, aan alle mensen die het wél wil horen. Of ze nou joods zijn of niet!’
Twee jaar blijft Paulus in Rome. Hij vertelt over Jezus, aan iedereen die het horen wil.
Want dat verhaal is nog lang niet voorbij!
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